
MECHELE FIEST 
 
Fata Morgana, ‘t leste couplet 
Vandaag weurd Mechele in de bloemekes gezet 
Iel Vleundere zal’t weite, we koume oep tevee 
Zet aule ma kleir en danst wa mé ons mee 
 
REFR : 
 
E stappeke na veu, e stappeke oepzaà,  
oe poep is late drooie van a ien twie drau 
Die ermkes in de loecht, me zwooie oemter ’t miest  
en me roupe tegelauk “MECHELE FIEST!!!” 
 
’T IS FIEST IN ’T STAD, ’T IS FIEST IN ’T STAD 
GEFT ER ONS NOG IENTJE, STEKT NOG MA E VAT 
’T IS FIEST IN ’T STAD, ’T IS FIEST IN ’T STAD 
ME GEIVE VAN KATOEN, ME GEIVE VAN ONS GAT 
 
Af en toe wille wau ons is goe late gaan, 
’t is altaud iel plézant as er mé ons weurd meegedaan 
sport-, kultuur- en kinderstad 
In Mechele vind ne mens van alles wa 
 
Oep muzikaal gebied zen wau oek van tel 
Zoe kenne z’ons al jaare mé ons klokkespel 
Ma m’emme oek de gildes, de pracht en alle praal 
Te veul oem oep te noume, nau danse m’allemaa 
 
REFR 
 
Vandaag weurd Mechele de stad van’t land 
De racing en de Malinwa EFKES hand in hand 
’t is veu den tevee, dus iederien doe mee... 
Gewoen ma veu de show... MECHELE OLEEEE!!! 
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